
 

Met verwondering terugkijken  
op het leven dat achter je ligt. 

 
Dankbaarheid voor alles  

wat je van het leven leren mocht. 
 

In liefde blijven wij met elkaar verbonden,  
jij daar en ik hier. 

 
Inspiratiebron: Hans Stolp 
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Afscheid nemen  

in je vertrouwde omgeving 



 

 

 

 

 

Wanneer sterven nabij is … 

ondersteunen we 

stemmen we af op jou 

zijn we in stille hulp aanwezig. 
 
 

 

 

Rustig sterven  
 

in een huiselijke sfeer waar alles kan en niets moet 
 
vrij van pijn  
 
met oog voor lichamelijk comfort 
 
in het voelen van stille hulp 
 
waar aandacht en tijd is 
 
met zorg afgestemd op jouw wensen 
 
in een aangename ruimte met aromatherapie 
 
luisterend naar wat onuitgesproken bleef  
 
rekening houdend met jouw geloof en overtuigingen 
 
ondersteunend in jouw verdriet en dat van je familie 
 

 

 

Ons deskundig palliatief team  
 

 

zorgend voor een antwoord op jouw vragen 
 
gevormd uit de hoofdverpleegkundigen, afdelingsverantwoordelijken,  
de coördinerend en raadgevend arts en de maatschappelijk assistent 
 
vorming en ondersteuning biedend aan het personeelsteam 
 
 

 

 


