
 

 

 

 

 

We zijn er voor jou 
 

Voor al je vragen rond het levenseinde hebben we 

een deskundig team van hoofdverpleegkundigen,  

afdelingsverantwoordelijken, de coördinerend en 

raadgevend arts en de maatschappelijk assistent. 

Vragen staat hier vrij. 

 
 

 

De dood accepteren  

is een levenskunst. 
 

 

 

 

Vroegtijdige zorgplanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitzien op  

wonen, leven en zorg  

zoals jij het wenst. 

 
 



 

Nadenken over  

de grote ‘wat als’ vraag,  

dat doen we later wel 
 

Stilstaan bij onze eigen dood, dat doen we liever niet. 

Ga er niet van uit dat men wel weet wat je wil als het 

zo ver is, we horen het liever van jou. 

Het kan immers een hele geruststelling zijn voor  

jezelf en je familie als je zorgwensen op voorhand 

besproken zijn. 

 

 

Vroegtijdige zorgplanning  
 

Onze aanpak ... 

We gaan graag met jou en je familie in dialoog als je 

hier al enkele weken woont. 

We horen graag jouw levensvisie en wat we voor jou 

kunnen betekenen in je levenseinde. 

Jouw vroegtijdig zorgplanning wordt onze leidraad 

als je zelf geen beslissingen meer kan nemen. 

 

Even stilstaan bij vragen 

 

Hoe wil jij je zorg als je levenseinde nadert? 

 

Welke onderzoeken wil je nog? 

 

Wil je nog naar het ziekenhuis of blijf je dan liever 

in ons huis? 

 

Hoe zie jij je uitvaart? 

 

Wil je organen afstaan  

 

Weet dat er hier niets ‘moet’ en dat alles  

bespreekbaar is. 

 

 

Een wilsverklaring … ook een optie 

 

Je kan al je wensen opschrijven en ook weer laten 

veranderen zolang je helder kan denken en zelf  

beslissingen kan nemen. 

 

Je kan aan ons onthaal de nodige formulieren  

verkrijgen. 

 

 


